
 

 
Liturgie gedachtenisdienst 7 november 2021 
van de Protestantse Gemeente Oostvoorne 

 
 

       
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Zie voor de tekst bij de bloemschikking de volgende bladzijde 

 
 

Voorganger :  ds. Marijke van Selm 
Organist :  Ron van Halen 
m.m.v.  :  leden van de cantorij o.l.v. Elly Bakker  
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Bij de bloemschikking (zie de voorkant) 
In de schikking staat de bét, de tweede letter uit het Hebreeuwse 
alfabet centraal. 
De letter moet van rechts naar links worden gelezen en lijkt op een 
huis. Het betekent ook huis. 
De eerste letter in Genesis en daarmee in de Bijbel begint met de bét 
en daar zit een verhaal aan vast, want elke letter in het Hebreeuwse 
alfabet heeft een symbolische betekenis. 
De bét vertelt: je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd 
en een beschermende muur in je rug; je kunt het huis aan de 
voorkant verlaten en het leven en het Licht tegemoet gaan. De 
toekomst is open. 
Het drukt het basisvertrouwen uit dat God je leven heeft gewild, er is 
een huis voor je in en na dit leven. De kaars die bij de opening van 
het huis brandt symboliseert dat de mensen die overleden zijn hun 
aardse huis hebben verlaten en zijn opgenomen in het Licht van de 
Eeuwige. 
Onze dierbaren in dit Licht te zien kan ons troosten en de pijn van het 
gemis verzachten. 
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ORDE VAN DIENST 
 
Woord van welkom 
 
Lied 1005: 1 en 2 (allen) 
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2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
Refrein: 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
 
Lied 1005: 4 en 5 (allen) 

 

4.  Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
 
Refrein: 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
5.  Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
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Refrein: 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Gebed om ontferming 
 

   Psalm 23c: gemeente: 1, cantorij 2, gemeente 3 en 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.   Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
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3. Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
 
5.  Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 
 
Lezing: Psalm 139 
 
Cantorij: Lead me Lord 
 
Overdenking 
 
Lied: ‘Ga maar gerust’ (Sytze de Vries) (allen) 
1. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 
 
2. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 
Ik ben de dag, die schemert in je droom 
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3. Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 

 
Het noemen van de namen wordt omlijst met  
Psalm 139d Heel het duister 
Vooraf: cantorij  
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Wij gedenken: 
 

 
 
Allen: ‘Heel het duister’ 
 
Wij gedenken: 

   

29-1-2021 Arie Kruithof 87 jaar 
16-2-2021 Klaasje Jacoba van der Waal - van Marion 84 jaar 
27-2-2021 Jacoba Maria Roozendaal – Naeije 85 jaar 

5-3-2021 Johannes Bisschop 91 jaar 
25-3-2021 Machiel Eegdeman 89 jaar 
25-3-2021 Cornelia van der Horst - van der Meer 87 jaar 

8-4-2021 Andrijntje Eegdeman – Polderman 90 jaar 
13-4-2021 Lena Leuntje van Overhagen - de Vries 90 jaar 
16-4-2021 Arie Willem van Geest  59 jaar 
24-4-2021 Fenny Baaima – Kleijn 87 jaar 

 
 
Instrumentaal intermezzo 
 
 

Allen: ‘Heel het duister’ 
 
 

  

14-10-2020 Jannetje Cornelia Dirks – Vis 91 jaar 
20-10-2020 Cornelis Adrianus Bevaart 84 jaar 

1-11-2020 Jannetje Briggeman – Cassa 90 jaar 
1-11-2020 Aart Speksnijder 73 jaar 

13-11-2020 Wilhelmina Alida Witter – Winkelman 82 jaar 
19-11-2020 Cornelis Arie Roskam 75 jaar 
14-12-2020 Adriana Jacomijntje Noordermeer - van den Band   99 jaar 
16-12-2020 Pieter van der Hoek 95 jaar 
26-12-2020 Petronella Willemina Arends - de Reede 84 jaar 

18-1-2021 Cornelis van der Hoeven 86 jaar 
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Wij gedenken: 
 

8-5-2021 Willem van der Voorde  88 jaar 
9-5-2021 Maartje Magdalena van der Voorde - Speelman 76 jaar 

14-5-2021 Ineke Joan Willy Sander  89 jaar 
25-5-2021 Arie Leendert Stolk 82 jaar 
15-6-2021 Pietertje Slootweg – Klok 81 jaar 
21-6-2021 Jan Rehorst 73 jaar 

1-8-2021 Frank Oorschot 71 jaar 
13-8-2021 Hendrikje van der Bijl – Lomans  98 jaar 
22-8-2021 Marius Cornelis Nieuwland 75 jaar 
20-9-2021 Jacoba Tannetje Elleswijk – Quist 78 jaar 
26-9-2021 Machteld Gisela ter Smitte 57 jaar 

 
 

  
Cantorij: ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ 
 
 
Dankgebed, voorbeden 
Stil gebed 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
 
Mededelingen  
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Slotlied: 634 beide coupletten U zij de glorie (allen) 

 
    2.  Licht moge stralen in de duisternis, 
    nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
    Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
    wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
    U zij de glorie, opgestane Heer, 
    U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
 
Cantorij: Gezongen zegen ‘Irish blessing’ 
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Bij het verlaten van de kerk is aan weerszijden bij de uitgang 
gelegenheid een kaars aan te steken. 
 
Familieleden van de overledenen vragen wij op hun plaatsen 
te blijven wachten. U wordt één voor één naar voren genodigd 
om de kaars van uw dierbare en een roos in ontvangst te 
nemen. 
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Zegen van St. Patrick, een Ierse monnik uit de 7e eeuw 
 

De Heer zij voor u 
om u de juiste weg te wijzen 

 
De Heer zij achter u 

om u in zijn armen te sluiten 
en u te beschermen tegen gevaar 

 
De Heer zij onder u 
om u op te vangen 

wanneer u dreigt te vallen 
 

en de Heer zij in u 
om u te troosten 

als u verdriet hebt 
 

De Heer omgeve u 
als een beschermende muur 

wanneer anderen over u heen vallen 
 

en de Heer zij boven u 
om u te zegenen 

 

Zo zegene u God de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest 

 
Vandaag en morgen 

en in de eeuwen der eeuwen 
 

Amen 
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